
Ons lokaal – ons documentatiecentrum. 

Dit jaar bestaat Glatbeke 35 jaar. De stichting van de vereniging vond plaats in de 

living van wijlen Renier Knoops in de Kiewitstraat. Al vlug werd de noodzaak aan een 

lokaal duidelijk…..  

  

De eerste 10 jaar kon de kring 

gebruik maken van een lokaal in de 

nieuwbouw van de jongensschool 

waar de muziekschool gevestigd 

was. Daarna, in 1999 (met de bouw 

van het nieuwe gemeentehuis) 

verhuisden we naar de kelder van 

het gemeentehuis. We noemden ons 

lokaal “den Weyer” en dit was een 

ruime locatie, maar spijtig genoeg 

niet vrij toegankelijk. 

Om een toegankelijk lokaal te hebben en zo 

een ledenwerking te kunnen uitbouwen, 

trokken we in september 2007 naar de 

Dorpsstraat 9, meer bepaald de 

bovenverdieping van de Welvaart.  

We doopten ons lokaal “in ’t Dërp”. 

Bij de aankondiging van de afbraak van 

deze woningen gingen we samen met het 

Gemeentebestuur op zoek naar een andere 

geschikte locatie. Die werd gevonden op het 

gelijkvloers van het Troempeelke. 
 

In februari 2013 verhuisden we dan naar de achterkant van het Troempeelke, waar we 

ondertussen al 10 jaar actief zijn.  

Je kan ons bereiken door tussen de kerk en het Troempeelke door te gaan en de  

zij-ingang te nemen. Je komt dan in de gang en volgt die tot helemaal achteraan…. 

  



  

In plaats van rechtsaf te slaan en de trap te nemen richting de voormalige bibliotheek, 

sla je linksaf. Je ziet op de tussendeur ons logo staan. Via een sas kom je dan aan de 

deur van ons lokaal. Je komt binnen in ons documentatiecentrum, waar we ons archief 

beheren. Naast de muurkasten die dateren van het knutselatelier hebben we ook een 

rollend archiefsysteem aangeschaft, waardoor we zeer veel plaats kunnen besparen in 

het opbergen van archiefdozen. In het midden van de ruimte staat een vergader- en 

werktafel.  Voor het raam aan de achterzijde is er een lange werktafel die voorzien is 

van computers en scanners om documenten en foto’s te kunnen digitaliseren. 

  
Vele uren werk zijn hier verzet om de meer dan 5000 doodsprentjes te scannen en 

sorteren. Allemaal het werk van vrijwilligers die zich belangeloos inzetten…. 

 



Het hoeft geen uitleg om mee te geven dat het sorteren, inscannen archiveren van 

deze documenten veel tijd vraagt. Soms vragen mensen zich af waarom we dat doen, 

maar het inventariseren en ontsluiten (= op onze website zetten) van deze 

documenten zijn een grote hulp voor mensen die hun stamboom willen maken. 

Nadat ze gescand zijn wordt het prentje, de doodsbrief en mogelijk het 

overlijdensbericht in een enveloppe gestoken, die dan op zijn beurt per letter in een 

bak terechtkomt. Voor elke letter netjes een bakje in de rek zodat het terugvinden van 

een bepaalde persoon mogelijk/makkelijk wordt. 

  

Ons documentatiecentrum bevat ook een aantal waardevolle boeken en naslagwerken. 

Allemaal dingen die verband houden met onze gemeenschap en het leven van weleer. 

   

Je kan bij ons terecht voor een aantal jaargangen van “Haardvreugde” of “de Boerin”. 

Maar ook een uitgebreide collectie jaarboeken  van “Oude Land van Loon”.  

De fusie van de twee gemeentes betekende voor ons ook de aanwinst van een aantal 

oude documenten en verslagboeken uit het gemeentearchief. 

  



Achter de grote archiefruimte hebben we nog een kleine depotruimte die dient als 

voorlopige opslag voor de spullen die mensen ons schenken. We plaatsen hier de 

dingen in “quarantaine” om er zeker van te zijn dat er geen ongedierte zoals motten, 

houtworm of zilvervisjes in zitten.  

   

Deze schenkingen gebeuren frequent, 

maar omwille van plaatsgebrek moeten 

we selectief zijn in de dingen die we 

bewaren. Het kleine lokaaltje dient 

tegelijkertijd ook voor de opslag van de 

vlaggen en de vaandels, die allemaal na 

restauratie netjes opgeborgen worden  

in houten kisten. Ook het textiel in de 

vorm van uniformen wordt hier in eerste 

instantie bewaard vooraleer het naar de 

de opslag op zolder gaat. 

    

Aan de voorkant onder het dak van het Troempeelke hebben we bijkomend nog een 

ruimte ter beschikking waar we naast het textiel ook klein huisgerief, oud gereedschap 

en dergelijke bewaren. Deze ruimte is niet toegankelijk voor het publiek. Het dient als 

een opslagruimte, die nodig is als aanvulling op ons documentatiecentrum.  

We bewaren er ook een collectie kazuifels en processievlaggen. 

Tot slot is het nog berlangrijk om te vermelden dat we ook archieven van verenigingen 

die niet meer bestaan in beheer nemen. We proberen we deze archieven te 

verzamelen om ervoor te zorgen dat ze niet verloren gaan. Deze archieven krijgen dan 

een plekje in het rollend archief. Je kan bij ons terecht voor het archief van onder meer 

de KWB, de KAV, de KSA, de Chirojongens, de bond van Oudstrijders, de bijenbond, 

Fanfare St-Jozef, , d’Auwelkes, de Kempenroosjes, de Afspanning, de Goudvink,… 

We zijn het gemeentebestuur erg dankbaar dat we gebruik kunnen maken van deze 

locatie. Dit geeft ons de kans om ze in te richten met een rollend archief en het nodige 

computermateriaal om de opdracht die we als erfgoedvereniging willen opnemen tot 

een goed einde te kunnen brengen. 

Jullie zijn meer dan welkom om er eens een kijkje te komen nemen! 

Wellicht slaat het vuur waar wij door gebeten zijn ook over op jullie? 


