
UITNODIGING NIEUWJAARSRECEPTIE 
 

 

 

Beste “vriendenschaar”, 

 

Als erfgoedvereniging is het belangrijk om tradities in ere te houden! 

Daarom nodigen wij u uit op onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. 

Of wiej ze in Gelabbik zegge:  

“ge koemt oore nuuwjoar mer haale…” 

Wienië?  Zoaterdag 27 januari oem twee oore 

Buu?  In den Ichter op ‘t iërste verdeep 

Waat?  Gewuun get ichtere en vè zerge (geliejk gewuunlêk) vier ein verrassing 

 

Koemt mar aaf, den iërste is van uis!!! 


